
Vlaardingen, april 2023 

Den hooggeboren heer 

Graaf Floris V,  

 

Een vreemde brief die mij nu bereikt zult u ongetwijfeld denken. Een afzenddatum die pas over 750 jaar zal 

plaatsvinden.  

Ik leg het u uit: 

U wordt in een soort tijdmachine geplaatst en stapt daar 750 jaar later in Vlaardingen uit. Het stadsbestuur heeft u 

graag bij de viering dat Vlaardingen 750 jaar geleden van u stadsrechten heeft verkregen. Tevens verwacht men dat u 

een oorkonde met ‘nieuwe stadsrechten’ zult overhandigen. 

Weinig zal u herinneren aan het Vlaardingen van 1273, het jaar dat u Vlaardingen stadsrechten verleende. Er staat 

nog een kerk op de terp die Markt heet, maar wel een andere dan in uw tijd. De uitmonding van de Flardingha in een 

van de deltatakken van de rivier is er nog. Die Flardingha houdt nu ergens op te bestaan en die uitmonding heet 

tegenwoordig Buitenhaven. 

 

Om niet al te veel te schrikken leg ik in deze brief een en ander uit over het leven in het jaar 2023. 

Vlaardingen heeft enkele beeldbepalende gebouwen. Drukt u het stadsbestuur en de beheerders van deze gebouwen op 

het hart om hier zuinig mee om te springen.  Bijvoorbeeld die kerk op die terp, Grote Kerk heet hij simpelweg. 

Belangrijk, niet meer als Godshuis maar wel voor vele evenementen op cultureel gebied. In uw tijd werd er volop 

oorlog gevoerd, de mensheid is niet veel wijzer geworden op dat gebied. De laatste grote oorlog in Nederland was van 

1940 tot 1945. Enkele dappere slachtoffers uit die oorlog worden jaarlijks in deze kerk herdacht. Muzikale 

uitvoeringen vinden hun mooiste klank in deze kerk. Laat het stadbestuur ook zuinig zijn op andere mooie gebouwen  

en instellingen in Vlaardingen. Ik noem de meer dan 230 jaar oude molen Aeolus, de Visbank, zelfs nog iets ouder, de 

eveneens eeuwenoude monumentale panden in de binnenstad, het sfeervolle Museum Vlaardingen en bijvoorbeeld de 

Watertoren. Vaak is het goede behoud hiervan niet mogelijk zonder financiële steun. Laat het stadsbestuur de 

geldelijke voordelen die voorvloeien uit de stadsrechten, vrijstelling van vorderingen, opbrengsten en schattingen, 

hiervoor aanwenden.  

Wat u ook zult opvallen is de samenstelling van de bevolking in Vlaardingen. Door de snellere vervoersmiddelen lijkt 

de wereld kleiner te zijn geworden. Vele mensen uit andere landen wonen hier permanent of tijdelijk. Vaak liggen 

oorlogen hieraan ten grondslag. Vlaardingen staat voor hen open. Mensen met alle mogelijke kleuren. Ten slotte 

bestaat onze Vlaardingse vlag uit de primaire kleuren rood, geel en blauw. Uit deze basiskleuren zijn alle kleuren 

opgebouwd. Onze stad doet dat eer aan. Er is een speciale wijk gebouwd voor de vluchtelingen van de oorlog die in 

Oekraïne woedt.  

Ik hoop dat u de door mij aangehaalde zaken met het stadbestuur zult bespreken en ik wens u veel plezier aan de 

periode die u gaat doorbrengen in de 750 jaar oude stad Vlaardingen.  

 

Hopend u met deze brief voor al te grote schrik te hebben behoed teken ik met gepaste hoogachting,  

 

Jack van der Meer  



Vlaardingen, 2 april 2023 

Geachte Heer Van Holland, 

Op verzoek van de Stichting Vlaardingen 750 jaar Stadsrechten schrijf ik u een brief die tegendraads mag zijn. 

Een brief schrijven aan iemand die al eeuwen dood is, is natuurlijk een beetje vreemd (net zo vreemd als bij een 

uitvaart een overledene toespreken), maar ik wil het spel meespelen. U heeft in 1273 Vlaardingen stadsrechten 

gegeven  U had geld nodig en daarom gaf u o.a. Vlaardingen deze rechten. Door de stadsrechten mochten 

Vlaardingers zelf bepaalde zaken regelen. Uiteindelijk kwam aan de middeleeuwse rechten een eind, maar dat 

duurde nog tot de Franse Revolutie in 1789. Zo snel liet de elite die rechten niet uit handen nemen. Uit de 

grondwet van 1848 kwam de Gemeentewet van 1851 te voorschijn. Een gemeenteraad ging de stad besturen. 

Daar kwam de plaatselijke elite met de dubbele namen voor in aanmerking, want die konden lezen en schrijven. 

Het klootjesvolk moest haring vissen. Dat duurde tot pakweg 1960 en daarna ging het geleidelijk fout. Dat is de 

periode die ik bewust heb meegemaakt. Na 1980 ging het mis. In de gemeenteraad  namen mensen plaats die 

alleen kwamen om presentiegeld op te strijken en later voor een vaste vergoeding met de bedoeling om minder 

tijd in een baan te werken (maar dat niet deden) en dat aan te vullen met die vaste vergoeding. Vanaf die tijd 

ging het helemaal mis, want als het om eigen geld gaat, telt de stad helemaal niet meer mee. Wie op het pluche 

zit, kijkt neer op het gewone volk. Stuurloze gemeenteraden, burgemeesters en wethouders die niet te benaderen 

waren en zijn, met plannen die maar niet van de grond kwamen, volgden er elkaar op.  Nu woont er een schrijver 

in Vlaardingen die onze stad  “het naamloze gat” noemt: wat een juiste typering! Inderdaad de lezer is niet dood! 

Daar kwam een nieuwe burgemeester uit de hoge hoed. Er vormde zich een nieuwe elite met dubbele namen. 

Het ging al meteen verkeerd: bij zijn installatie werd de ambtsketen door zijn echtgenote omgehangen. De 

gemeenteraad liet dit uit handen nemen. Uw middeleeuwse stadskern verloedert: de staat van onderhoud van het 

historische stadhuis is slecht, de kozijnen zijn verrot, de luiken zijn al jaren weg en niemand weet waar ze zijn. 

Vlaardingen is verworden tot een kroegbazenimperium, dat nu grotendeels op instorten staat. De staat van 

onderhoud van het woon-winkelcentrum rond uw burcht is abominabel en niemand van gemeenteraadsleden wil 

het zien. De holle ogen van de winkels kijken de bewoners aan. Het stadsmuseum verkeert in zwaar weer 

schreven burgemeester en wethouders onlangs. Hooggeboren heer wat zal ik nog meer schrijven? 

Stadsbestuurders die kritiek krijgen, kijken weg. Zij denken dat ze met de grote bestuurslijnen bezig zijn, maar 

vergeten de burgers waar het om gaat. Dan groeten zij de mensen niet meer, dan lopen ze niet meer in uw oude 

centrum, dan zetten zij je op een zwarte lijst, dan denken zij alleen maar aan zichzelf. Daarom wordt u weer net 

als in 1973 zogenaamd levend gemaakt. We gaan een afleidingsjubileum vieren en dat mag wat kosten. Een 

historische optocht met vooraan de beplakte sportauto van de burgemeester en met de trotse vermelding in de 

pers: bovenop de naam van de Zonnekoning van Vlaardingen: dat zou u toch ook wel gewild hebben?  

Feestvlaggen die, als je er niet snel bij was, zelf moet betalen. Zo gaat dat in Vlaardingen. De onlangs gehouden 

democratische gewestelijke verkiezingen leverde een nieuwe groep stemmers op: boeren en burgers die zich niet 

gehoord weten. De kloof tussen burgers en bestuurders is zo groot, dat die eigenlijk niet te dichten valt. De 

politieke elite had het kunnen weten: wegkijken maar. Recht voor zijn raap schrijf ik u deze brief: hij doet mee 

aan een toernooi, wij noemen dat een prijsvraag. Wedden dat de inhoud niet in de prijzen valt? U kunt natuurlijk 

niet weten wat Bertolt Brecht in de vorige eeuw zou schrijven, maar dat is op Vlaardingen van nu zeker van 

toepassing: “Und die einen sind im Dunkeln, und die andern sind im Licht und man siehet die im Lichte, die im 

Dunkeln (de gewone Vlaardinger) sieht man nicht.  

met vriendelijke groeten, 

Jan van Hees 

  



Beste naamgenoot, 

Een brief aan u over Vlaardingen,  tja, wat schrijf je daar dan in? Ik ben er samen met mijn moeder 

even voor gaan zitten,  maar ik vond het wel spannend! 

Ik zal me eerst voorstellen,  mijn naam is Floris Moekestorm,  ofwel Floris M.  

U bent Floris V, Floris de vijfde en ik dus Floris M, de 1000ste! 

Zoveel Florissen zitten er misschien ook wel tussen u en mij! 

Ik ben 9 jaar, over 2 dagen word ik 10! 

Ik vind het leuk dat ik in Vlaardingen ben geboren,  ik zit hier ook op school en op scouting. Ik heb 2 

broers en 1 zus en een vader en moeder. Soms passen we op een hondje, dat vind ik echt super leuk! 

Vooral als ze mee gaat op ons bootje. Dan zie je Vlaardingen weer van een andere kant.  

Ik fiets vaak naar school, dat is ongeveer 4km. Helaas zijn daar best gevaarlijke kruispunten bij,  dus 

kan ik nog niet alleen.  

Vlaardingen doet wel zijn best om de stad groener te maken, dat is mooi om te zien en gezonder! 

Ik vind het wel vervelend dat ik vaak hoor dat er ingebroken wordt enzo,  was dat in uw tijd om al zo 

erg? En ik ben benieuwd wat daar toen aan gedaan werd? 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst zeggen grote mensen wel eens,  ik zou de gemeente 

Vlaardingen daarom willen aanraden om de stad ook eens vanuit kinderen te bekijken! Vlaardingen is 

een leuke stad, nadat we stadsrechten hebben gekregen is er veel veranderd en verbeterd, maar er 

zijn best nog wat verbeterpuntjes, wat vindt u? 

 

Groet van Floris M 

  



Graaf Floris V van Holland 

Ridderzaal Huis te Haghe 

Den Haag 

 

Hooggeboren heer graaf Floris van Holland, 

Dit jaar mogen we dankzij uw daadkracht en bestuurlijke kwaliteiten feestelijk gedenken en vieren dat U "ons 

Vlaardingen" 750 jaar geleden stadsrechten en -plichten heeft geschonken. 

De bewoners van het huidige Vlaardingen worden middels de vrije pers opgeroepen om U te helpen bij het 

benoemen en herschrijven van "nieuwe stadsrechten". 

Mijn hartekreet is een oproep om het startpunt, het punt waarmee Vlaardingen en de Vlaardingers op de kaart 

zijn "gezet", te herzien en te herijken. Mijn verzoek aan U is, dat  de huidige bestuurders en bewoners moeten 

worden opgeroepen om de bron en onze levensader te gedenken  met het devies "Gedenk uw Vlaarding". 

 

Het begon allemaal met de getijdenkreek de Vlaarding. We waren allen bewoners aan de oevers van de 

Vlaarding. Deze getijdenkreek die het water van het moeras vanuit het achterland afvoerde en waar tweemaal 

daags de eb -en vloedbeweging van de Merwede het stromende water langs de bewoners door de Vlaarding 

deed stuwen. 

 

Uw bestuurlijke wijsheid heeft ervoor gezorgd dat de Maasdijken in West- ,Delf- en Schieland werden 

aangelegd. De reglementering van polderbesturen kwam door uw hand tot stand. U was de grondlegger van 

het  (Hoogheemraadschap) Waterschap Delfland. Kortom, U zorgde voor de essentiële voorwaarde om de 

bewoners langs de Vlaarding te laten wonen op een veilige en droge plek. 

NA de bovengenoemde waterstaatkundige voorwaardelijke beslissingen kwam uw besluit om de bewoners 

langs de Vlaarding stadsrechten te geven.  Een eervolle afsluiting! Een kroon op uw werk. 

Mijns inziens zou het eerste artikel van nieuwe stadsrechten moeten beginnen met: 

1. Gedenk de plek waar we als bewoners langs de Vlaarding begonnen zijn en gedenk uw levensader, "Gedenk 

uw Vlaarding" 

Gebruik uw bestuurlijke kracht en wijsheid door de huidige bestuurders van deze stad aan de Vlaarding erop te 

wijzen dat de restanten van de oorspronkelijke Vlaarding een armetierig en meewarig bestaan lijden. De 

Vlaarding is gemarginaliseerd, grotendeels onder zandopspuitingen en de hier opvolgende 

stedelijke bebouwing verdwenen. Een revitalisering van deze oer-levensader de Vlaarding zou op z'n plaats 

zijn.  

 

Een "terug naar de bron" is evenwel nog steeds mogelijk.  

Besef dat deze Vlaarding tot ons oudste culturele erfgoed behoort. Deze restanten van de Vlaarding zijn ouder 

dan al onze 'stenen' monumenten. 

Kortom, nogmaals Gedenk uw Vlaarding! 

’n hartelijke groet! 

Cornelis CornelisZn 
Burggraaf van Drevenburg   

"Plus penser que dire"  

  



Beste Floris V  

Als de Graaf die vele gevechten is aangegaan en heeft gevochten voor wat hij wilde, zult u als geen 

ander begrijpen dat ook wij de strijd niet opgeven voor het behoud van onze traditie, onze 

vreugdevuren. Vuren worden al sinds uw tijd (1200) en lang daarvoor gebruikt voor viering en voor 

het beginnen van een nieuwe tijd. Vuur zorgt al eeuwenlang voor verbinding, een lekker 

kampvuurtje, gezellig bij de open haard of potkachel en zo ook de vreugdevuren voor de viering van 

het nieuwe jaar.  

Daarom onze hartenkreet aan u en aan de Gemeente Vlaardingen, “Geef ons vreugdevuur terug”! en 

laten we met ons Vreugdevuur en een mooi Oud & Nieuw feest het 750 jarige bestaan van 

Vlaardingen vieren zoals het hoort met vreugde, vuur en gezelligheid. Pas dan kunnen we zeggen dat 

we tot op de laatste dag dit speciale jaar hebben gevierd. Het zal in de historische boeken worden 

geschreven als, “Niemand is zo trots op hun stad als de Vlaardingers die het 750-jarige bestaan van 

hun stad vierden tot op de laatste dag, de laatste minuut, de laatste seconde van het jaar”.  

Zoals de gemeente ook weet, staat er uiteraard niks in de weg om dit op een veilig gecontroleerde 

manier te organiseren om zo potentiële risico´s te minimaliseren. Dit is iets Vlaardings wat al 

meerdere generaties bestaat, dit is onze traditie onze Vlaardingse identiteit, pak die niet van ons af!  

De Marktbuurt blijft strijden net als Floris! Kom op Flardingha!  

Bedankt en met vriendelijke groet,  

De Marktbuurt Vreugdevuur Organisatie  

 

 


